Kort verslag van de reis naar Malawi vanaf 6 augustus 2011, reis naar schoolproject 2011.

Op zondag 7 augustus 2011, ca. 12.30 uur, landde wij met Kenya Airways op Lilongwe Airport vanuit
ons overstapvliegveld in Nairobi, Kenya. Op hetzelfde tijdstip kwamen er nog twee intercontinentale
vluchten aan, waardoor de chaos op het veel te kleine vliegveld in Lilongwe enorm was. Het was
zonnig, ca. 29 graden en het wachten was op de bagage.

De koffer kwam dan ook eerst na anderhalf uur wachten op de enige lopende band die regelmatig
vastliep door de vreemdste verpakkingen en reispakketten van allerlei internationale reizigers.

Onze “bouwcodrdinator” fr. Isaac was geduldig blijven wachten in de aankomsthal, waar ik hem
herkende door zijn fel rode cap, waarop de tekst “JESUS redt” stond gedrukt.

Ofschoon het zondag was wilde wij als eerste werk de school in Chipoka Il bezoeken. Wat was het
resultaat van veel overleg, veel financién, en veel stenen bakken tot nu toe?

Het zeer betrokken en blije comité
van Chipoka ontving ons met enige
trots en terecht want het eerste
schoolblok was gereed. Daarnaast,
letterlijk, lagen ca. 260.000 bricks
gereed om ook met de twee andere
gebouwen een begin te maken.

(foto van het Chipoka Il comité)
tweede van rechts het hoofd van de
school, tweede van links
bouwcodérdinator fr. Isaac.

In de rugzak ca. 600 ballpoints voor
de kinderen van de lagere school
Chipoka Il

eerste deel....verslag wordt vervolgd......



